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PGE Pinksteren
buitenviering 
 
De PGE in verbinding!
Daarvoor hebben we elkaar nodig en het vuur van de
Heilige Geest. De Geest van God verbindt ons met
kracht tot eenheid in verscheidenheid.
 
Voorgangers:
 
Ds. Jan-Peter Prenger
            &
Ds. Agnès Gilles
 
Muzikale medewerking:
Paula Vos
 
Pak je (tuin)stoel en kom allemaal naar de
Skeelerbaan op de Langekampweg 6 in Ede
aanvang 10.00 uur.

Inspiratiefestival
Terschelling 2023
 
Geloven in beweging
Het landelijke Inspiratiefestival op Terschelling wordt
voor de 4e keer georganiseerd en wel in het
herfstweekend van 20, 21 en 22 oktober 2023. Het
inspiratiefestival is hét moment om geestelijk uit te
waaien en op zoek te gaan naar inspiratie om je geloof
te willen verdiepen. Het mooie en inspirerende eiland
Terschelling maakt de ervaring nog rijker. Iedereen die
er is geweest beaamt dit van harte.
 
Inspirerend initiatief
Het inspiratiefestival wordt georganiseerd door vele
partners oa.: de Protestantse Theologische Universiteit,
de Protestantse Kerk, de Raad van Kerken Nederland,
Lutherse Kerken, theaterplatform de 7e Hemel en alle
Eilander kerken bieden gastvrijheid.
 
Zie voor meer informatie de website www.
inspiratiefestival-terschelling.nl
 
Jellie Wilgenburg en Rian Seffinga zijn in 2021 geweest
en zeer enthousiast. Ook dit jaar schrijven wij ons in.
Ga jij met ons mee? Voor meer informatie kun je ons
mailen: jellie.wilgenburg@gmail.com of rian.
seffinga@gmail.com. 

Collecterooster
mei 2023  
 
07 mei             - 1e collecte Kerk - Wijkwerk
                         - 2e collecte PaasChallenge
14 mei              - 1e collecte Kerk wijkwerk
                         - 2e collecte Kerk in Actie
                            Moldavië
21 mei              - 1e collecte Kerk DPE
                         - 2e collecte Diaconie wijkwerk
28 mei              - 1e collecte Quotum - PKN
                         - 2e collecte Diaconie wijkwerk
 
De volgorde van 1e en 2e collecte kan afwijken, maar
de doelen niet, behalve de 2e collectes.
 
Kijkt u of luistert u via internet en wilt u ook bijdragen
aan één of meer doelen?
 
Dan kunt u het collectebedrag overmaken op
bankrekening met nr. NL11INGB0000867584 t.n.v.
Protestantse Gemeente Ede onder vermelding van 
welke wijk en welke datum 1e en/of 2e collecte.
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                    AANLEVEREN KOPIJ
 
    Eind mei verschijnt de juni-editie van het
PGE-kerkblad. Kopij voor dit nummer graag uiter-
    lijk 15 mei bij de (wijk)redactie aanleveren.

                                                   ether FM 107,3 MHz
                                                   kabel Ziggo 93,1 MHz.
                                                   Digitale radio: via Ziggo,
                                                   KPN, Telfort en XS4ALL.
                                                   Live en uitzending
                                                   gemist via www.edefm.nl
 
 
Programma’s elke maandagavond:
18.30 uur: ORGELUUR, gepresenteerd door Joop
Rodenburg en Cees Kwint.
Herhaling: zondag 9.30 uur.
 
19.00 uur: KERKVENSTER: informatie over kerkelijk en
christelijk leven in Ede c.a.
Redactie: Ds. Arie Romein, Cock Walraven, Dr. Peter
Blokhuis, Ds. Wim Scheltens, en Ds. Yolanda Voorhaar.
 Presentatie: Sijnie Fredrikze, Margreet Mostert en Ike
Nijhof. Herhaling: zondag 11.00 en 22.00 uur.

20.00 uur: ZINGEND GELOVEN. Presentatie: Ronald de
Lange, Carin Modderkolk, Margreet Mostert, Harro
Timmerman en Bea Koops. Herhaling: zondag 10.00 en
21.00 uur.
 
PROGRAMMA ‘KERKVENSTER’ mei 2023
1 mei 2023
Gesprek met Wim Drost over “Theologie en
duurzaamheid” .Lied van de Week: “Guide me, o thy
great Redeemer”.  Column: Jan Willem Nuis. Muzikale
fragmenten.
 
8 mei 2023
Interview met Wim Martens  over “Hereniging van GKV
en NGK”. Lied van de Week: “De zon daalt in de zee”.
 Column: Margreet Reitsma. Intermezzo’s: muziek en
zang.
 
15 mei 2023
In de rubriek ‘In ’t Vizier” praten redactieleden en/of een
gast over actuele onderwerpen uit kerk of
samenleving.   Lied van de Week: “Lied van woord en
weg”.  Boekbespreking: Wim Scheltens over“'Storm over
de wereld' door Eric  Peels. De volken-profetieën in het
boek Jeremia. Vocale en instrumentale muziek.
 
22 mei  2023
Gesprek met Jan de Kluijver over “de rol van diaconaat
in 2023”. Lied van de Week: “Come down o Love
Divine”.  Column: Kika IJsselmuiden. Muzikale
intermezzo’s.
 
29 mei 2023
Pinksterspecial. Thema: “Het mooiste Pinksterlied”-
keuze van en voorkeur voor psalmen en gezangen op
Pinksteren.

Doe je
mee? 
In het project ‘Zing
het jaar rond’ leren
en zingen kinderen
over vijf Christelijke
hoogtijdagen. De
eerstvolgende keer
gaat over Pinksteren.
Lieke van Zanden (predikant van de Lutherse Gemeente
Ede) vertelt over de de achtergronden van Pinksteren.
Maarten van Kapel (cantor) bereidt met de kinderen
daarbij passende liederen voor, die ze met Pinksteren in
de eredienst zingen.
Op 7 en 21 mei komen we van 12 -13 uur bij elkaar. We
starten met een broodje en wat drinken. We zingen
mee in de eredienst op 28 mei.
 
Wil je meedoen?
Meld je dan uiterlijk 30 april aan bij Suzanne Rutz:
suzannerutz@gmail.com
Voor meer informatie kun je kijken op www.elg-ede.nl/
zinghetjaarrond

Van de
redactie 
 
Beste lezer,
 
Vanaf eind 2021 ben ik als
redacteur betrokken bij de
invulling van het PGE Kerk-
blad. Eerst  samen met Peter Blokhuis , daarna mocht ik
het ‘stokje eindredacteur’ van hem overnemen. Ik heb
deze periode als zeer waardevol ervaren, veel geleerd
van het reilen en zeilen binnen kerkgemeenten. Mijn
dank daarvoor, met name aan Peter van Veen en
Mariëlle Tempelman.
Ik ben nu op het punt gekomen om mijn
werkzaamheden als eindredacteur van het PGE
Kerkblad te beëindigen en me op andere zaken te
richten. Ik wens u/jou alle goeds en wellicht tot ziens.
 
Hartelijke groet,
Sjaak van Schaik
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WIJKGEMEENTE BEATRIXKERK

Beatrixkerk, Beatrixlaan 54, Ede

www.beatrixkerk.nl

Ambulant dominee
Ds. E. van Dalen / e.vandalen@protestantsekerk.nl
Scriba - Janny Pastink 639 049 / scriba@beatrixkerk.nl

Bouwen aan een
nieuwe kerk is
open staan voor
(ver-)anderen 
 
In december vorig jaar hebben de vijf PGE-
wijkgemeenten (Harskamp, Noord, Tabor, Open Hof en
Beatrixkerk) afgesproken om samen te gaan bouwen
aan een gezamenlijke Protestantse Gemeente Ede met
2 kerkgebouwen. Het verlangen is om ook in de
toekomst een kerk te zijn waar veel verschillende
mensen zich welkom voelen en hun manier van
geloven kunnen beleven en belijden.
Daarbij wil de kerk haar maatschappelijke
betrokkenheid in Ede laten zien door zich in te zetten
voor kwetsbare mensen in en buiten de kerk. Dat is ons
oprechte verlangen.
 
Het is mooi om te zien dat werkgroepen uit alle wijken
eensgezind samenwerken aan het samenvoegen van
alle wijkactiviteiten.  Vanaf september hebben deze
activiteiten een plek in onze nieuwe PGE-kerk. Dat
betekent dat er vanaf september gezamenlijke PGE-
werkgroepen zijn voor Pastoraat, Diaconaat,
Huisvesting/Financiën, Eredienst/Vieren, Vorming &
Toerusting, Missionair & Maatschappelijke
betrokkenheid, Jeugd & Jonge gezinnen en
Communicatie. In deze werkgroepen zitten mensen uit
alle wijken. Dit betekent ook dat de Beatrixkerk, net als
de andere wijken, vanaf september geen eigen
taakgroepen meer heeft.  
We verwachten dat hierdoor minder mensen nodig zijn
voor de werkgroepen en dat meer mensen zich kunnen
richten op de uitvoering van het werk van de kerk.
 
Naast deze mooie verhalen zijn er ook zorgen. We
horen ook van mensen die het moeilijk hebben met de
veranderingen die op ons afkomen, en de onzekerheid

die dat met zich meebrengt.
Dat zien we vooral bij een paar kerken die gaan sluiten,
maar op kleinere schaal horen we dit ook in de
Beatrixkerk.
Begrijpelijke gevoelens. Iets nieuws beginnen is vaak
minder moeilijk dan afscheid nemen van iets wat
bekend en dierbaar is. Dat herkennen we allemaal. Maar
om samen een stap voorwaarts te maken en verder te
bouwen aan de kerk die we graag willen zijn, zijn
ruimte en beweging nodig. Dat betekent dat we soms
ook afstand moeten nemen van iets wat vertrouwd is,
hoe moeilijk dat ook is.
 
Ons verlangen is dat de 3500 leden van de PGE,
allemaal heel verschillende mensen die allemaal op een
eigen manier geloven, zich welkom voelen in de PGE
en vanaf september aansluiting vinden bij activiteiten
en mensen in de Beatrixkerk en de Open Hof.
Wat is dan de kerk die we als PGE nodig hebben? Is het
gewenst dat de Open Hof en de Beatrixkerk op elkaar
lijken en beide dezelfde dingen doen of kunnen we
meer mensen van dienst zijn als deze kerken van elkaar
verschillen? En welke verschillen moeten dat dan zijn?
Belangrijke vragen waar in de werkgroep Vieren/
Eredienst aandacht voor is. In april is er een overleg
met alle wijkkerkenraden van de PGE geweest, waar we
dit is besproken. Ik hoop dat het ons gaat lukken om
open te staan voor anderen zodat iedereen zich
welkom voelt in Gods kerk. Ik zie het als een voorrecht
om daaraan te mogen bijdragen.
 
Naast deze vergaderingen zijn de gesprekken die wij
onderling hebben over de ontwikkelingen in de PGE
minstens net zo belangrijk.
Zijn we vooral kritisch of durven we te vertrouwen en
kunnen we ons ook samen verheugen en nu al trots
zijn op de gezamenlijke kerk die onderweg is? Laten we
elkaar helpen bij de dingen die op ons afkomen. Dan
ontstaat er ruimte bij ons allemaal om ons te
verheugen op de PGE kerk waaraan we samen bouwen.
Help ons om erop te vertrouwen dat God er bij is en
met ons meegaat op dit pad.
 
Met een groet van verbondenheid,
Klaas Kopinga
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Bij de diensten
 
Het is goed om na twee maanden weer een bijdrage
over de kerkdiensten kunnen leveren.
Door mijn herseninfarct in februari moest ik eerst
herstellen en vooral rust nemen. Gelukkig gaat het
herstel voorspoedig en heb ik op het moment van
schrijven alleen nog het probleem van gedeeltelijk
dubbelzien, maar ook dit zal geheel herstellen zo is de
verwachting van hen die er verstand van hebben. We
zijn heel dankbaar dat het zo goed is afgelopen én voor
de vele blijken van meeleven vanuit de gemeente
middels kaartjes, telefoontjes, emails, bloemen en
bezoekjes. Dat heeft ons zeker goed gedaan.
Gelukkig kan ik nu weer wat taken oppakken, maar
zaken die mij stress geven, zoals het bijwonen van
vergaderingen en het halen van de deadlines voor de
Wijkbrief laat ik nog even achterwege. Andere
gemeenteleden zoals Jan en Alice Bakker, leden van de
Taakgroep Liturgie en Eredienst zoals Piet Poot en
vanuit de Kerkenraad zoals Janny Pastink hebben mij
gelukkig veel werk uit handen genomen. Wat nu vooral
aandacht vraagt is het Preekrooster voor 2023 en 2024
en de VierRaad Beatrixkerk. In het Preekrooster van
2023 zijn door onvoorziene omstandigheden in de
afgelopen maanden enige gaten gevallen en ook met
het vullen van het Preekrooster voor 2024 is inmiddels
een aanvang genomen. De samenstellers van het
Preekrooster, Janny Pastink en Anneke Kopinga,
hebben inmiddels de zondagen van het laatste kwartaal
van 2023 die nog openstonden vanwege het overgaan
naar één PGE-gemeente, nu grotendeel ingevuld en de
uitvraag voor het Preekrooster van 2024 is in gang
gezet. Wij werken daarbij nauw samen met de andere
PGE wijken, waarvan leden waarschijnlijk naar de
Beatrixkerk zullen overkomen. Fijn was het ook om de
diensten vanuit huis zo goed te kunnen volgen en te
zien dat het aantal kerkgangers ondanks de koude
periode toch stabiel blijft op 120 – 150 kerkgangers.
Ook online volgen iedere zondag 75 -100
gemeenteleden de diensten. Gezegend zijn wij om zo
met elkaar één gemeente te zijn.
 
In de maand mei zullen de volgende voorgangers onze
diensten opluisteren:
Op zondag 7 mei zal ons gemeentelid ds. Yolanda
Voorhaar weer voorgaan in de dienst. Ook de
Muziekgroep o.l.v. Wijbe zal weer haar muzikale
bijdrage aan de dienst verlenen.
Op zondag 14 mei zal ds. Atzo Nicolai uit Barneveld
voorgaan in de Beatrixkerk. Hij is sinds 2001 verbonden
aan de Immanuëlkerk van de Protestantse gemeente
Barneveld. Hij is een hartstochtelijk pleitbezorger van
het klimaat zo las ik in zijn verslag op de website van de
Gereformeerde Kerk van Kootwijkerbroek van de

Klimaatmars van 10 maart jl. op de Dam in Amsterdam.
“Doe vooral wat binnen je mogelijkheden ligt, en wat
ook leuk kan zijn om milieubewuster te leven” is zijn
oproep. “Dan gehoorzamen we aan de Schepper van
hemel en aarde die ons vraagt zo zorg te dragen voor
Zijn schepping dat Zijn schepsels ook in de toekomst
kunnen groeien en bloeien”
Op donderdag 18 mei Hemelvaartsdag gaat ds.
Yolanda Voorhaar weer voor. Dit is een gezamenlijke
PGE-viering die om 8:30 uur zal aanvangen.
De voorganger op zondag 21 mei is ds. Cees Hendriks
uit Ede. Hij is onze interim predikant die vanuit de PKN
ondersteuning verleent bij het proces om te komen tot
één PGE-gemeente. Aan de dienst zal ook de
Muziekgroep o.l.v. Wijbe weer haar medewerking
verlenen.
Op Pinksterzondag 28 mei hopen we met de anderen
PGE wijkgemeenten gezamenlijk de uitstorting van de
Heilige Geest te vieren. Deze feestelijke dienst zal weer
plaatsvinden op de Edese skeelerbaan. De voorgangers
zijn ds. Jan-Peter Prenger en ds. Agnès Gilles. Voor
nadere informatie hierover verwijs ik naar elders in dit
Kerkblad.
Voor allen gezegende diensten toegewenst!
 
Marien Bakker, Ouderling Liturgie en Eredienst
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Kerkelijk Centrum Emmaüs, Laan der Verenigde Naties 94, Ede

www.emmaüs-ede.nl 

OECUMENISCHE GELOOFSGEMEENSCHAP
EMMAÜS

Voorganger/pastor - Ds. Jan-Peter Prenger
Korenlaan 60, 6721 CV  Bennekom
telefoon: 06 1384 8477 of 0318-306943
e-mail: jpcprenger@emmaus-ede.nl
 
Voor contact met Katholiek Ede:
Secretariaat PZTB locatie Ede (St. Antonius)
Bereikbaar op ma-vrij 09:30 – 11:30
Telefoonnummer: 0318 610692
e-mail: ede@pztb.nl

Overlijden
Huub Oosterhuis 
Op tweede paasdag overleed de dichter en theoloog
Huub Oosterhuis. Op diezelfde dag zongen we in
Emmaüs verschillende liederen van zijn hand. Niet
alleen trouwens op die eerste dag van Pasen, ook in de
paasnacht. In wezen is dat niets bijzonders omdat bijna
iedere zondag zijn liederen klinken.
 
Het klopt, soms zijn zijn liederen best ingewikkeld om
te begrijpen, en denk je: waar gáát dit over. Maar wat
vooral dé reden is waarom we ze, en daar ben ik zeker
van, ook in de komende jaren zullen blijven zingen is
de niet-stelligheid. Het zegt nergens: “Zo zit het.” Maar
veel meer: “ik zoek zijn aangezicht, ik roep zijn naam,
bestorm Hem met mijn vragen.” Dat is een manier van
met het geloof omgaan die in ieder geval bij mij past –
en ik denk ook bij de meeste Emmaüs-gangers. Ik zit
niet te wachten op pasklare antwoorden, nota bene op
vragen die ik niet eens zelf heb gesteld.
 
Ik zoek mensen die met mij meezoeken en het
antwoord in het midden laten, hooguit misschien
ergens een vermoeden hebben en zelfs dat niet altijd.
De taal van Oosterhuis is poëtisch. Zoekend naar
woorden, niet om het onzegbare proberen te vangen,
maar om het onzegbare te laten zijn.
 
‘Wij overnachten in elkaars schaduw.
Wij worden wakker van het eerste licht.
Alsof iemand ons bij naam en toenaam heeft geroepen.
Dan zal ik leven.’
Uit: Dan zal ik leven. Huub Oosterhuis.

Huiskamergesprekken
Het eigene van de huiskamergesprekken sluit eigenlijk
wel mooi aan bij de liederen van Oosterhuis. In deze
bijeenkomsten praten we met elkaar over dat wat ons
bezig houdt. En dan met name over dat wat ons
inspireert. Geen leerstelligheden, geen discussies, maar
gesprek. Dit jaar over ‘Hoop’. Hoop is voor allerlei
mensen wel een dingetje geworden nu de oorlog zo
dichtbij is, de opwarming van de aarde niet lijkt te
keren en diezelfde aarde langzaam, maar steeds sneller
aan het veranderen is in een woestenij en een plastic
brij.
 
We lezen een gedicht van Charles Peguy, waarin de
zinnen voorkomen:
‘(..) het is dat kleine meisje hoop
- ,je ziet het zwak zijn, bang zijn, beven,
je denkt soms dat het zo onooglijk is 
het is dat kleine meisje hoop
dat de mensen zien laat, zien soms even,
wat in het leven mogelijk is.
Het geloof, zegt God, waar ik het meest van hou,
de liefde waar ik het meest van hou, is de hoop.
Geloof, dat verwondert me niet.
Liefde, dat is geen wonder.
Maar de hoop, dat is haast niet te geloven.
Ikzelf, zegt God, ik ben er van ondersteboven.’
 
Van harte welkom!
De groepen zijn niet groter dan 8 mensen. Mochten er
meer aanmeldingen zijn, dan zoeken we naar meer
adressen/tijdstippen.

•   Maandagavond, 8 mei van 20 tot 22 uur, bij de fam.
Koopman, Prof.Schermerhornpark 98

•   Woensdagmiddag, 10 mei van 15 tot 17 uur, bij Theo
Boessenkool, Adamsdreef 213,

•   Maandagochtend, 15 mei van 10 tot 12 uur, bij de
fam. Rohn, Wiegeraadtlaan 34,

•   Dinsdagavond, 16 mei van 20 tot 22 uur, bij de fam.
Boot, Rooseveltdreef 53.

De intekenlijsten liggen op de tafel in de hal van
Emmaus.
Wil je het meteen regelen dan kan dat ook, bel/app 06
40808777 (mobiele nummer van Freek Rohn)
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Gereformeerde Kerk Harskamp, Beatrixlaan 2, Harskamp

www.gereformeerdekerkharskamp.nl

WIJKGEMEENTE HARSKAMP

Pastoraat - wordt verzorgd door Ds. J.P. Prenger
 
Scriba - Dhr. Jan van de Hoef
Apeldoornseweg 73, 6731 SB  Otterlo
tel.nr. 06-10320509
scriba@gereformeerdekerkharskamp.nl

Senioren
 
30 maart hebben we met de senioren de paasviering
gehouden.
 
Er was goede belangstelling om dat voor de laatste keer
met elkaar te vieren. Volgend jaar zijn we immers niet
meer in Harskamp om dat samen te doen. Het was een
korte maar mooie viering met medewerking van
diverse aanwezigen.
 
Na de viering was er de broodmaaltijd. Marie had
mooie eierwarmers gemaakt die iedereen mee naar
huis mocht nemen inclusief eierdop. Samen zo de
viering afsluiten is altijd een mooi moment.
 
Met hartelijke groet, Janny en Elly

             groep 8
 
Op 4 juni houden we de overstapdienst voor Vince
Waaijenberg. Hij hoopt na de zomervakantie naar het
voortgezet onderwijs te gaan. In deze dienst willen we
dit vieren.
 
Deze dienst zal geleid worden door ds. Tineke
Volgenant-Beima en muzikaal ondersteund door het
Waaijenberg ensemble.
 
Voor deze speciale dienst nodigen wij u van harte uit!
Hartelijke groeten, Hennie van Luttikhuizen

Wijk
 
18 mei Hemelvaartsdag is ds. J.P. Koning onze
voorganger. De dienst begint om 09:00 uur
28 mei Eerste Pinksterdag is ds. P. van Veen onze
voorganger. Er zal dan ook op de skeelerbaan in Ede
(net als vorig jaar) een gezamenlijke dienst zijn voor
alle wijken.
 
Op 18 mei mag mevr. B Le Roux-Pothoven haar
verjaardag vieren. Wij wensen u een hele fijne dag toe
samen met allen die u lief zijn en Gods zegen voor het
nieuwe levensjaar.
 
Vriendelijke groeten, Eefje Veldman

   Rooster oppas en kindernevendienst mei 2023
                  07-05 Marike    |    14-05 Hennie
                  21-05 Philien    |    28-05 Ria
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WIJKGEMEENTE NOORD

Noorderkerk, Amsterdamse weg 9, Ede

www.ede.protestantsekerk.net

Ambulant PGE-predikant - Ds. Egbert van Dalen
e-mail: e.vandalen@protestantsekerk.nl

Scriba - Tijmen Apeldoorn
Heuvelsepad 40, 6711 JR Ede | tel. 0318-618205
e-mail: tijmenapeldoorn@yahoo.com
 
Meldpunt
Voor ziekenhuisopname, langdurige ziekte thuis,
geboorte, overlijden of andere bijzonderheden:
Ineke Kerkstra, Diepenbrocklaan 23, 6711 GL Ede,
tel. 61 71 64

 
Laatste vragen aan God.
 
Dienst op zondag 7 mei in de Noorderkerk
Hans Bouma, voorganger en verhaal
Gert Winkelhorst, orgel.
 
Er zijn van die vragen die je als gelovige maar blíjven
achtervolgen, dwarszitten, in het nauw drijven.
Ingrijpende, pijnlijke, ultieme, echt laatste, allerlaatste
vragen. Vragen aan wie? Aan wie anders dan aan Hem
uit wiens handen je komt, uit wiens handen heel deze
wereld komt. Vragen aan God. Vragen als: Waarom is
God ooit aan deze aarde, ook aan ons begonnen? Heeft
Hij dit initiatief nooit betreurd? Wat is de zin van het
lijden? En: Als ik er niet meer ben, behoud ik dan mijn
naam, mijn diepste naam, mijn identiteit?
Stel: Ik kom in zo’n vertrouwelijk gesprek met de
Eeuwige, met God, dat ik deze en nog andere vragen
aan Hem kan voorleggen. Op zichzelf is dat al genoeg.
En of Hij mij dan antwoordt en zo ja, hoe dat antwoord
dan ook luidt – ik merk het wel. Als ik die vragen maar
een keer heb mogen uitspreken. Als ik maar door Hem
gehoord ben.
Titel van deze dienst, waarin ik samenval met degene
die de vragen formuleert: Een verhaal vol vragen.  Het
verhaal wordt ingeleid door de poëtisch – muzikale
collage Altijd weer onvoorzien.
 

De vrijwilliger is de kurk waarop de kerk drijft. Op
vrijwilligers moet je dus zuinig zijn. Helaas lukt dat niet
altijd in de kerk en verlies je ambtsdragers die je
eigenlijk niet kunt missen. Zo hebben we ook in Noord
afscheid moeten nemen van twee gedreven
kerkenraadsleden.
Wie Noord zegt, zegt Dolf Smits. Zo’n beetje z’n hele
leven is hij al betrokken bij de Noorderwijkgemeente.
Vele taken heeft hij in de loop der jaren op zich
genomen. Ambtsdrager, kerkrentmeester, koster,
beheerder van de wijkkas om er maar eens een paar te
noemen. Zijn plichtsgetrouwheid viel daarbij op. Bij
iedere vergadering was hij aanwezig, ook al moest hij
daarbij soms gebruik maak van een stok of krukken,
Dolf was er. Moest er een klusje voor de kerk worden
verricht, Dolf ging er wel achteraan. Toen het College
van Kerkrentmeesters zonder secretaris zat, bood Dolf
aan die taak op zich te nemen, hetgeen ook nog eens
inhield dat hij lid werd van de Algemene Kerkenraad.
Nog minder avonden thuis. Wat een enorme inzet voor
de kerk.
 
En dan Frits Dimmendaal. Een diaken in hart en nieren,
altijd betrokken op de minder bedeelde medemens. Hij
dacht ook graag mee over de vraag hoe je in deze tijd
het diaconaat vorm moet geven en sprak daarover in
het College van Diakenen. Maar ook iemand die kansen
en mogelijkheden zag voor de toekomstige kerk en
bereid was zich in te zetten voor de nieuwe PGE-brede
gemeente. Uit dien hoofde was hij ook lid van de
Algemene Kerkenraad en de Stuurgroep. Hij heeft altijd
een heldere visie en kan die goed onder woorden
brengen. Ik ga hem extra missen, moest er weer eens
iets belangrijks op papier worden gezet dan checkte
Frits mijn pennenvrucht en hij heeft mij zo behoed
voor menige tekstuele uitglijder. Ook hier weer die
enorme inzet voor de kerk.
 
Dank voor het vele werk dat jullie hebben verricht voor
de kerk in Noord en in breder verband voor de gehele
de Protestantse Gemeente Ede. Ik ga jullie beiden
missen.
                                                             Wim den Ouden
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DE KLEUR VAN DE
WAARHEID
 
Tijdens de afgelopen zomervakantie bezochten
gemeenteleden een oecumenische dienst in Lochem.
De kerkgangers kwamen uit de Protestantse-, de
Katholieke-, de Lutherse- en de Remonstrantse Kerk.
De predikante las aan het begin van de dienst
onderstaand spiegelverhaal voor. Ze wilde daarmee
duidelijk maken dat we elkaar moeten accepteren en
respecteren omdat we er allemaal toe doen. Alleen
samen leren we de waarheid kennen.

Ik moest denken aan onze Protestante Gemeente in
Ede die voor een moeilijke opgave staat. Vanaf
september 2023 gaan er een aantal kerken dicht en
daar hebben sommige mensen het behoorlijk veel
moeite mee. Daarom wil ik dit verhaal graag
doorgeven.
 
DE KLEUR VAN DE WAARHEID
Een Oosterse, wijze leermeester ging eens met zeven
leerlingen een ochtendwandeling maken, terwijl de
dauw nog over het land lag. Na enige tijd brak de zon
door en de dauwdruppels schitterden dat het een lieve
lust was!
Bij een grote dauwdruppel liet de oude meester halt
houden. Hij schaarde zijn leerlingen zodanig rondom
de druppel dat de zon erop bleef schijnen en vroeg hen
welke kleur de druppel had.
“Rood,” zei de eerste.
“Oranje,” zei de tweede.

“Geel,” zei de derde.
“Groen,” zei de vierde.
“Blauw,” zei de vijfde.
“Paars,” zei de zesde.
“Violet,” zei de zevende…

Ze stonden verbaasd over de verschillen en omdat ze
allemaal zeker waren van de kleur die de druppel had,
ontstond er bijna ruzie. Toen liet de oude meester hen
enige keren van plaats wisselen. Tot hun verbazing had
de dauwdruppel nu steeds een andere kleur. En heel
langzaam drong het tot hen door dat, ondanks de
verschillen in hun waarneming, ze toch allemaal de
waarheid hadden gesproken.
Nadat er zo enige tijd verstreken was, liet de oude
meester hen weer hun oorspronkelijke plek innemen.
Maar omdat intussen de zon gedraaid was, kaatsten er
weer heel andere kleuren terug vanaf de grote
dauwdruppel.

En de meester sprak:
“Hoe u de waarheid ziet, hangt af van de plaats en de
tijd die u in het leven inneemt, zoals u daarnet een deel
van het licht hebt gezien en dat voor de waarheid
aanzag…
 
Laat uw medemensen in volle vrijheid hun eigen weg
bewandelen, hun eigen plaats innemen en hun eigen
deel van het licht waarnemen. U heeft allemaal
waarheden nodig, want alle tezamen vormen zij het
werkelijke spectrum als geheel; de volle waarheid…
Wees daarom niet alleen tolerant, want dat is slechts
het dulden van andermans mening, maar wees zelfs blij
dat er andere meningen zijn.
Ieder van u heeft zijn medemens nodig om de volle
waarheid te leren kennen. Verruim uw blik door te
luisteren naar de ervaringen van anderen om zo beter
met elkaar te kunnen samenleven.
Auteur onbekend

Het verhaal sprak mij aan en ik hoop dat, in welk
kerkgebouw wij in de toekomst ook terecht komen, we
elkaar respecteren en we ons gezamenlijk inzetten om
verder te bouwen aan de Protestantse Gemeente Ede.

Adria Overbeeke
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50ste dag: Pinksteren
 
Nuchterder, zakelijker dan met een telwoord valt een
feest niet te benoemen: (de) vijftigste (dag). Alsof je er
nauwelijks een woord aan wil vuilmaken.
Zo lijkt het in elk geval op het eerste gezicht, net als bij
die andere hoogtijdag die het met een getal moet
doen: trinitatis (‘van de drieheid’). 
Maar een telwoord blijkt een verhaal in zich te bergen,
een telwoord kan een taalwoord zijn, tellen kan een
vertelling op gang helpen.
Ga maar na: pentèkostè is het woord waarmee de
aloude Septuagint - de Griekse vertaling van Tenach,
ook wel aangeduid als LXX - het Hebreeuwse shavoeot
weergeeft. ‘ Wekenfeest’ betekent dat woord. 
Dat feest vierde vanouds het einde van de graanoogst,
meer in het bijzonder de tarweoogst, een oogst die
begint op Pesach. Na zeven weken is de oogst ‘rond’,
de wan gevuld, na zeven weken  wordt geoogst en is
Pesach voltooid.
 
Gaandeweg werd het Wekenfeest óók het feest van de
‘gave van Thora’ aan Mozes, op de berg Sinaï. Wie weet
heeft van de intieme relatie tussen Thora en brood, een
innige wisselwerking - waarbij Thora beschouwd wordt
als (levend) brood en het brood omgekeerd ‘staat’ voor
Thora, die snapt hoe die identificatie werkt.
 
Op die vijftigste dag, die pentèkostè, wordt Thora
gevierd, als ‘brood des levens’. Bedenk daarbij dat Jezus
óók gezien werd als brood des levens (zie bijv. Joh. 6,
35), en besef dat ook wat niet gezegd wordt,   volop
meeklinkt. 
Veertig dagen worden er geteld vóór Pasen, op de
veertigste na Pasen  onttrekt een wolk Jezus aan onze

waarneming - en op de vijftigste wordt alles voltooid
met een nieuw begin. De Geest wordt vaardiger dan
ooit, het verhaal wordt geschreven in taal die doet
denken aan het verhaal op en rond de berg - en
vervolgens is er voor het eerst sprake van een
gemeenschap (Hand. 2, 41 - koinonia staat er in het
Grieks), die doet wat de core business van de
gemeente-van-den-beginne is (en had moeten
blijven!): ‘ze volhardden in de leer (didachè) van de
apostelen, in de gemeenschap - in het breken van het
brood en in de gebeden.’ 
Pesach, of zo u wilt de Grote Bevrijding draagt de
vruchten (de ‘goede’, die van de Geest) van de oogst en
wordt voltooid als er een gemeente is van mensen die
lezen om te leven, die horen om te doen.

Ziekte Ds. Westra 
 
Onverwacht moest onze emeritus predikant in de
diensten van de Goede Week en op de Paasmorgen
verstek laten gaan.
Ds. Lieke van Zanden bleek bereid op donderdag en
zaterdag  ‘in te springen’ , net als Ds. Elly Bakker op de
Paasmorgen - heel hartelijk dank!
Ds. Gerben Westra werd in de dagen voor Pasen acuut
opgenomen in het Edese ziekenhuis met hartklachten.
 Daar bleek na een reeks onderzoeken, dat er op de
kortst mogelijke termijn een stevige hartoperatie nodig
was. 
Op de eerste werkdag na Pasen zal hij in Nieuwegein
een aantal bypasses krijgen. Langdurige revalidatie zal
volgen:  hij moet rekening houden met 6 tot 12
maanden.
Waar Ds. Westra op het rooster staat, zoeken we naar
vervanging. Intussen wensen wij hem goede moed,
veel vertrouwen en een voorspoedig herstel . 

Wijkkerkenraad
 
In de vergadering van 21 maart is het moderamen
verkozen: Megchelien van den Broek, voorzitter
(diaken), Marcel Bourgeois, ouderling voor het contact
met de E.L.G., Hidde van den Broek, ouderling-
kerkrentmeester, Elly Hoogteijling, ouderling-scriba.
Rob Broersma vertegenwoordigt Tabor in de AK.
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